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Verdrietig maar dankbaar nemen we afscheid van

mevrouw

Theresia De Petter 

Weduwe van de heer Remi Van den Eeckhout († 2009)

 Geboren te Erembodegem op 30 juli 1931 en
omringd door haar familie, overleden in

WZC De Hopperank te Erembodegem op 16 augustus 2020.

Gesterkt door de Ziekenzalving
________ 

 
Gezien de aanhoudende coronamaatregelen zal de afscheidsplechtigheid,

rond de asurne, in beperkte kring plaatsvinden in de aula van Uitvaartzorg Bael,
Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op

maandag 24 augustus 2020 om 10.30 uur.
 
 

Samenkomst aan de aula om 10.15 uur.
 

Daarna herenigen wij Theresia en Remi in het urnegraf
op de begraafplaats te Haaltert.

Door de coronamaatregelen is het dragen van een mondmasker verplicht.
 

Geef Theresia de eeuwige rust. 

Dit melden u  

Albert en Maria De Decker - Van den Eeckhout
Andre en Sonia Deboelpaep - Van den Eeckhout
Andre en Sonja Van den Eeckhout - Sonck
� haar kinderen
Marnix en Anja Van den Stock - De Decker
	 Olivier en Karen, Jef
	 Sofie en Robin
Jacques en Nancy De Graeve - De Decker
	 Mats en Caro
Candy en Kristel Deboelpaep - Vande Vijvere
	 Xander
	 Phebe
Kelly Deboelpaep
	 Ellen
	 Owen
Chris en Veronique Van den Eeckhout - Meert
	 Kiana
	 Kian
Jo Van den Eeckhout
� haar kleinkinderen, achterkleinkinderen en achter-achterkleinkinderen

Haar zus, schoonzussen, neven en nichten
 
 De families De Petter - Van den Eeckhout - Piens - Eeckhout

Met dank aan haar huisarts Dr. M. De Rijck en Dr. M. Smet en het personeel van 
WZC De Hopperank te Erembodegem.

 Er is gelegenheid tot een afscheidsgroet aan Theresia in het Uitvaartcentrum Bael, 
Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op woensdag en donderdag van 19.00 tot 20.00 uur.

Online condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be
 

Rouwadressen: �Langdries 10 - 9450 Haaltert
		   Groenweg 4 - 9320 Erembodegem 
		   Leuvenstraat 15 - 9320 Erembodegem

 
Uitvaartzorg & Grafzerken Bael  Haaltert - Denderhoutem - Mere  054/33 36 83

Waarom al dat vechten
Waarom al die pijn

Je wilde hier niet weg
Je wilde bij ons zijn

De strijd was oneerlijk
en geheel onterecht

je wilde nog graag verder
maar verloor dit gevecht.


