
Voor altijd in onze herinnering

Mevrouw

Paula Van Herreweghe
Weduwe van de heer Gustaaf Muylaert († 2018)

Geboren te Heldergem op 1 februari 1929
en omringd door haar familie, overleden in 
WZC De Mouterij te Aalst op 9 mei 2020.

______

We nemen afscheid van Paula tijdens de afscheidsplechtigheid
die zal plaatsvinden in de aula van Uitvaartzorg Bael,

Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op 

vrijdag 15 mei 2020 om 11.00 uur.

Aansluitend begeleiden wij Paula naar haar laatste rustplaats
en herenigen haar met Gustaaf in de familiegrafkelder 

op de begraafplaats te Haaltert.

In deze uitzonderlijke periode zullen deze doorgaan in 

beperkte familiekring.

Dat zij ruste in vrede

Online condoleren kan via www.begrafenissen-bael.be

Dit melden u 

Martine en Joris Muylaert - Vanmeert
Lieve Muylaert
Dirk en Sylvie Muylaert - Elinck
Nancy en Guy Muylaert - Claessens
 haar kinderen
Sven en Johanna Van Marcke - Arenales
 Ilana
Kris (†) Van Marcke
Jens en Nele Van Marcke - De Meester
 Arwen, Lorin, Rune
Karolien en Bram Vanmeert - De Geest
 Floor
Peter en Anneleen  Vanmeert - D’haeseleer 
 Oscar, Marcel
Karmen en Björn Van der Hoeven - De Maeseneer
 Lars
David en Sofie Muylaert - Van Impe
 Alissa, Lucca
Theo Goossens

Sam Goossens haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

Haar broer, zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

De families: Van Herreweghe - Muylaert - Schouppe - De Graeve

Onze bijzondere dank aan Dr. D. Paepe, haar huisarts, 
voor de uitstekende zorg en vriendschap waarmee hij moeder 
heeft begeleid en het voltallige personeel van WZC De Mouterij 
te Aalst. Een speciaal dankwoord aan haar familie en vrienden 
voor hun trouwe bezoekjes.

Rouwadres:  Uitvaartzorg Bael
  t.a.v. familie Muylaert - Van Herreweghe
  Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Dolend door de donkere dagen 
leert het leven ons de liefde

en zal haar wezen ons steeds dragen 
voorbij gemis, verdriet en pijn

omdat haar vleugels sterker zijn.
(Auteur: Caroline Duisings)†


