Waarom al dat vechten? Waarom al die pijn?
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk en geheel onterecht.

Je wilde nog graag verder,
maar verloor dit gevecht.

Dankbaar om al wat wij van hem mochten ontvangen,
nemen wij afscheid van

de heer

Gustaal Van Boxstael

Weduwnaar van mevrouw Paula De Coninck ( 1999)

Geboren te Ottergem op 12 juni 1933
en overleden in het ASZ te Aalst op 7 januari 2020.

Gesterkt door de Zickenzalving

Hij zal voor altijd verder leven in de herinnering van:

Zijn kinderen
Marie-Louise Van Boxstael
Paul Van Boxstael

De families: Van Boxstael - De Coninck - Baeyens - Ponnet
Met dank aan het verplegend team EVISJO.

Wij nodigen u vriendelijk uit om even stil te staan bij het leven van Gustaaf
tijdens de afscheidsplechtigheid, die zal plaatshebben in de aula van het crematorium Siesegem,
Merestraat 169, 9300 Aalst op maandag 13 januari 2020 om 15.00 uur.

Samenkomst aan de aula vanaf 14.45 uur.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Gevolgd door de bijzetting van de asurne op de begraafplaats te Vlekkem
waar wij Gustaaf en Paula herenigen.

Rouwadres: Voistraat 56, 9420 Vlekkem
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