“Als tranen een trap konden bouwen
en herinneringen een brug,

dan klommen wij de hemel in

en brachten je terug...”

Veel te vroeg, veel te jong, nog vol ambitie en plannen,
werd ons ontnomen

mevrouw

echtgenote van Marc Van Impe

geboren te Aalst op 8 november 1965
en overleden in het U.Z. Gent op 21 maart 2014

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons
afscheid te nemen van Nadia tijdens de uitvaartplechtigheid
die zal plaatshebben in de Sint-Bavokerk te Mere op

zaterdag 29 maart 2014 om 10 uur

waarna wij haar begeleiden naar haar laatste rustplaats
op de begraafplaats van Mere.

Samenkomst en begroeting vanaf 9.30 uur.

De namis wordt gehouden in voornoemde kerk
op vrijdag 25 april 2014 om 19 uur.

Familie, vrienden en kennissen kunnen Nadia
een laatste groet brengen in het rouwcentrum Calders,
Scheidingsstraat te Mere
Op weekdagen van 19 tot 20 uur of na afspraak: 053/ 83 32 35.

Dit melden :

Marc Van Impe haar echtgenoot
Theo en Martha Van Mulders - Vastenavondt
Remi en Lucie Van Impe - De Jaeger

haar ouders en schoonouders

Ronny en Martine Callebaut - Van Mulders,
Maaike - Jens
Marc en Anja Severs - Van Mulders

Herman en Annemie Verhoeven - Van Impe,
Lennert, Jonas, Katrien - Paulo, Els - Rudy
Benny en Ingrid Van Impe - Matthys,
Hanne en Laure
Koen en Els Van Impe - De Durpel,
Marte, Marie, Sander en Hanne
Danny en Katrien Van der Cammen - Van Impe
Tuur, Roos, Saar en Roel
haar zussen, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

haar nonkels, tantes, neven en nichten.

De families Van Mulders, Van Impe, Vastenavondt en De Jaeger.

Rouwadres: Uitvaartverzorging Calders
t.a.v. familie Van Impe - Van Mulders
Kleine Steenstraat 27
9420 Mere
online condoleren: www.begrafenissencalders.be



