
† 
Dankbaar en met mooie herinneringen  

nemen we afscheid van

mevrouw

Maria Baeyens
weduwe van Julien De Vos († 1998)

Geboren te Bambrugge op 18 september 1930
en omringd door haar familie overleden

 in het WZC Meredal te Mere op 23 juli 2018.

Gesterkt door de ziekenzalving.

Lid van OKRA en Samana

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de Sint-Bavokerk te Mere op

zaterdag 28 juli 2018 om 10.00u, 
gevolgd door de bijzetting in het familiegraf

op de begraafplaats van Bambrugge.

Samenkomst en begroeting in de Sint-Bavokerk om 9.30u.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

De namis zal opgedragen worden in de Sint-Martinuskerk
te Bambrugge op woensdag 15 augustus 2018 om 9.00u.

Dit melden u:

Patrick en Monique De Vos - Ottoy
	 Ben	en	Freya	Lissens	-	De	Vos	&	♥
 Arnout en Lisanne De Vos - Devriese
Myriam De Vos († 1979)
Carla De Vos en Nico de Vries
Ingrid De Vos
 Anse Coopmans

 haar kinderen en kleinkinderen

Octaaf (†) en Alice (†) Baeyens - De Keyzer, kinderen en kleinkinderen
August (†) en Iréne (†) De Sutter - Baeyens
Oscar Baeyens (†)
Valerie (†) en Leonie (†) Baeyens - Eeckhout, kinderen en kleinkinderen
George en Judith Vermeulen - Baeyens, kinderen en kleinkinderen
Louis (†) en Liliane Malfroy - De Vos, kinderen en kleinkinderen
 haar zus, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten

De families Baeyens - De Vos - De Smet - Huylebroeck

Van harte dank aan haar huisartsen Dr. K. Janda en Dr. P. De Coninck.
Bijzondere dank voor de warme zorg aan het personeel en de vrijwilligers
van het WZC Meredal te Mere.

Er is gelegenheid tot een afscheidsgroet aan Maria in het
Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert van maandag tot en
met vrijdag, telkens van 18.00u tot 19.00u.

Online condoleren kan via www.begrafenissencalders.be

Rouwadres:  Uitvaartzorg Calders - Bael
  T.a.v. De Vos - Baeyens
  Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert
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Uitvaartzorg & Grafzerken Calders - Bael   Erpe-Mere -Haaltert  053/83 32 35

 

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een klein beetje.

En alle beetjes die je stierf,
‘t is vreemd maar die ben je vergeten.

Het is je dikwijls zelfs ontgaan
Je zegt: ‘Ik ben wat moe’

Maar op een keer,
dan ben je aan het laatste beetje toe.

 -Toon Hermans-


