Je hield zo van het leven
Van al wat oprecht was
Daarom hielden wij zo van jou

Diep bedroefd, maar vervuld van zoveel goede herinneringen,
melden wij het overlijden van

de heer
Dirk Van Den Steen

echtgenoot van mevrouw Brigitte Ottoy

geboren te Aalst op 28 februari 1962
en overleden te Aalst op 14 oktober 2016.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de uitvaartplechtigheid rond de asurn
in de Sint-Bavokerk te Mere

op zaterdag 22 oktober 2016 om 10 uur,
gevolgd door de teraardebestelling op het urnenperk.
Samenkomst en begroeting vanaf 9.30 uur.

U kan Dirk een laatste groet brengen in
het rouwcentrum Calders, Scheidingsstraat 9 te Mere,
alle werkdagen van 19 tot 20 uur.

Dit melden u:

Brigitte Ottoy zijn echtgenote

Karlien Van Den Steen
Hanneke Van Den Steen en Kenneth De Coster
zijn kinderen

Ida (1) Meuleman
Richard en Rachel Ottoy - Roelandt
zijn moeder en schoonouders

Wim en Karine Van Vaerenbergh - Ottoy,
kind en kleinkind
zijn schoonzuster, schoonbroer en kinderen

Zijn nonkels, tantes, neven en nichten
De families Van Den Steen, Ottoy, Meuleman en Roelandt.

Met een bijzondere dank aan:

zijn thuisverpleegsters Lut Callebaut,

het Evisjo Team en huisarts Dr Elke Ottoy
voor hun liefdevolle zorgen.
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