In zoveel herinneringen blijf je bij ons

Mevrouw

Echtgenote van de heer Etienne Van den Eeckhout

Geboren te Denderbelle op 13 november 1944
en overleden in het AZORG Ziekenhuis
te Geraardsbergen op 10 april 2025.

We bewonderen je kracht die je leven gaf
We voelden ons zo goed bij jou
Bekommerd stond je steeds voor ons klaar
Dank je,voor de vele kleine attenties

Dank je, voor je grenzeloze liefde en tederheid

Wat zullen we je missen!



