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De stilte die je achterlaat is groot maar in ons hart blijf je leven. 

Met grote droefheid melden wij het overlijden van
 
De heer

Camiel De Wolf
Echtgenoot van mevrouw Mariette

 
Van Rossem 

Geboren te Erpe op 13 december 1941 en omringd door zijn familie
overleden in het AZORG Ziekenhuis te Aalst op 15 maart 2025.

De afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 

zal plaatsvinden in de aula van Uitvaartzorg Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert op  
zaterdag 22 maart 2025 om 11.00 uur.

Samenkomst aan de aula vanaf 10.45 uur.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

De asurne van Camiel zal thuis in zijn vertrouwde omgeving liefdevol worden omringd.

Er is gelegenheid een laatste groet te brengen aan Camiel in het

Uitvaartcentrum Bael te Haaltert op donderdag van 18.00 tot19.00 uur.

Online condoleren kan via www.begrafenissen-bael.be

Vervuld met mooie herinneringen
leeft hij verder in de harten van: 
 
Mariette Van Rossem
� zijn echtgenote

Anja en Bert De Wolf De - Clercq

Wendy en Geert De Wolf - Van Lil
� zijn kinderen

Jolien en Glenn De Clercq - De Schryver

Katrien en Stef De Clercq - Pletinck

Thomas Van Lil

Robin en Hanne Van Lil - Guldemont

� zijn kleinkinderen
Cécile en Roger (†) De Wolf - Lekime

	 kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Paul (†) De Wolf

Maria (†) en Willy (†) De Wolf - De Pauw

	 kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Marleen en Frans De Wolf - Hannes

	 kinderen en kleinkinderen

John Van Rossem
� zijn zussen, broer, schoonbroers, neven en nichten

�

De families De Wolf - Van Rossem - De Sutter - Vinck�

Onze oprechte dank gaat uit naar dokter Van Melkebeke, zijn huisarts Dr. H. Van den Eede

het voltallig team van de afdeling Geriatrie van het AZORG Ziekenhuis Aalst  

en iedereen die Camiel met goede zorgen en vriendschap heeft omringd.

Rouwadres: 

Uitvaartzorg Bael, t.a.v. familie De Wolf - Van Rossem

Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

De leegte zonder jou is met geen pen te beschrijven

De leegte zonder jou zal altijd bij ons blijven

Maar vele herinneringen verzachten onze smart

Voorgoed uit ons midden maar altijd in ons hart


