Rust nu maar uit,

Jje hebt je strijd gestreden.

Je hebt het met veel moed gedaan

Wie kan begrijpen wat je hebt geleden
en wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

We melden u het overlijden van

Mevrouw

FLucienne Ddaetens

Weduwe van Gustaaf Vocaet (T 1978)
Levenspartner van Willy Goossens (T 2024)

Geboren te Kerksken op 1 juli 1938 en overleden
in het WZC Sint-Vincentius te Aaigem op 23 november 2024.

Lid van Blauwe vriendinnen - OKRA

De afscheidsplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatsvinden in de aula van Uitvaartzorg Bael,

Stationsstraat 13 te Haaltert op
zaterdag 30 november 2024 om 11.00 uur.

Samenkomst aan de aula vanaf 10.45 uur.

Eris gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Aansluitend wordt de asurne van Lucienne bijgeplaatst
op de begraafplaats te Denderhoutem.

Zij leeft verder in de harten van:

Hans Vocaet
Gratienne Vocaet
Kris en Els Vocaet - De Tant

haar kinderen
Staf Lievens en vriendin Femke
Stenz Lievens en vriendin Lotte
Robbe Vocaet en vriendin Nel
Dora Vocaet en vriend Joffrey
haar kleinkinderen

De families Baetens - Vocaet

Met dank aan haar huisarts dr. S. Machiels, het voltallig
personeel van WZC Sint-Vincentius te Aaigem en allen die
haar met goede zorgen en vriendschap hebben omringd.

Er is gelegenheid tot het brengen van een afscheidsgroet
aan Lucienne op woensdag en donderdag, telkens van
18.00 - 19.00 uur in het Uitvaartcentrum Bael.

Rouwadres:
Uitvaartzorg Bael, t.av. familie Vocaet - Baetens
Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Online condoleren: www.begrafenissen-bael.be



