
In jouw ogen speelde ’t licht

van duizend zonnestralen.

Nu, aan het einde van je plicht

is men je komen halen.

‘k Zag op jouw allerliefst gezicht

omkranst door grijze haren

zozeer de stempel in ’t gezicht

van al die harde jaren.

Nu zijt ge stilletjes heengegaan

ver weg van alle zorgen,

jouw liefde blijft voor ons bestaan

diep in ons hart geborgen.

Jan van Nijlen

††
Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw

Irene Van Vaerenbergh
Weduwe van de heer Maurice Pien († 2016)

______

Geboren te Haaltert op 25 december 1926
en overleden in het WZC Sint-Jozef 

te Haaltert op 19 januari 2024.


