Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,
je hebt het meer dan moedig gedaan.

Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?

Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?

We nemen afscheid van

de heer

E%w/ De S %%ve/”

Geboren te Kerksken op 4 december 1943
en omringd door zijn zus Alphonsine, overleden
in het Zorgdorp De Pastorij te Denderhoutem
op 31 maart 2023.

De afscheidsplechtigheid, waartoe U vriendelijk
wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in de aula van
Uitvaartzorg Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert op

vrijdag 7 april 2023 om 14.00 uur.

Samenkomst aan de aula vanaf 13.45 uur.

Er is gelegenheid de familie te condoleren
na de plechtigheid.

Aansluitend geven wij Emiel terug aan de aarde
op de strooiweide van de begraafplaats te Denderleeuw.

Dit melden u:

Gustaaf en Lucienne De Schrijver - Bouconne
Simonne (T) en Roger (T) De Schrijver - Meert
Rudy en Martine De Schrijver - De Nutte
Alphonsine (Finneken) De Schrijver
zijn broers, zus, schoonzussen

Natascha
zijn petekind
Zijn neven en nichten delen mee in hun verdriet

De families: De Schrijver - Vijverman

Een oprecht dankwoord aan zijn huisarts dr. W. Geeraerts,

de directie en het voltallige personeel van het Zorgdorp De Pastorij
te Denderhoutem en in het bijzonder zijn zus Alphonsine die zich
over hem ontfermde en er voor zorgde dat zijn laatste wens

werd nagekomen.

Er is gelegenheid tot het brengen van een afscheidsgroet
in het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert
op dinsdag en woensdag van 18.00 tot 19.00 uur.

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael, t.a.v. familie De Schrijver
Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Online: www.begrafenissen-bael.be



