Rust nu maar uit.

Jje hebt je strid gestreden.

Jje hebt het meer don moedig gedoon.
Wie kan begripen wat je hebt geleden?
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?

We melden U het overlijden van

de heer

Patrick Massaer

Zoon van Jean Pierre (T) en Godelieve
Massaer - Van Impe

Geboren te Aalst op 15 juli 1967 en overleden
in de Palliatieve Eenheid Charon te Aalst
op 4 maart 2023, gesterkt door de ziekenzalving.

Lid van talrijke verenigingen

De afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk
wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in de aula
van Uitvaartzorg Bael te Haaltert op

zaterdag 11 maart 2023 om 10.30 uur.

Samenkomst aan de aula vanaf 10.15 uur.
Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Aansluitend begeleiden wij Patrick naar zijn laatste rustplaats
in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Kerksken.

Bloemen noch kransen

Hij leeft verder in de herinneringen van:

Godelieve en Roger Van Impe - Coppens

zijn moe en stiefvader

Zijn ooms, tantes, neven en nichten delen mee in hun verdriet.
De families: Massaer - Van Impe - Coppens

Er is gelegenheid tot het brengen van een afscheidsgroet aan
Patrick in het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert
op woensdag en donderdag van 18.00 tot 19.00 uur.

Een oprecht dankwoord aan zijn huisarts dr. E. Deprez,

zijn thuisverpleegsters Els en Nancy, het team van de afdeling
Gastro-enterologie van het O.L.V.- Ziekenhuis te Aalst en in het
bijzonder het team van de Palliatieve Eenheid Charon te Aalst.
Tevens ook een woordje van dank aan de familieleden en vrienden
die hem de voorbije weken een bezoekje brachten.

Rouwadres: Driehoekstraat 63 bus 6 - 9451 Kerksken

Online: www.begrafenissen-bael.be



