Dankbare herinnering aan

de heer

Hartmut Bottcher

Geboren te Flensburg (DL) op 29 mei 1960
en thuis plotseling overleden te Kerksken
op 27 januari 2023

Als de zon ooit onder ging

Als de zon ooit onderging,
dan is het vandaag gebeurd,
toen jij van ons wegging,
diep beweend, diep betreurd.

Zo diep in ons hart getroffen,
laat jij ons nu alleen.

en wat ons rest aan smart,

is slechts een kille steen.

Wij zullen je enorm missen,

je partner Nick, je beste vrienden,
je dierbeminde honden Bounty,
Pharanne &Siska

en al wie je liefheeft.

Rust nu maar lieve Hartmut,
een warme man
met een groot Hart van goud!



