
‘t Afscheid valt zwaar.
Met grote droefheid geven wij kennis 

van het overlijden van 

Mevrouw 

Linda Baeyens
  

Levensgezellin van de heer

Johnny Beulens

Geboren te Aalst op 30 augustus 1954
en thuis overleden te Erembodegem op 3 juli 2022.

De afscheidsplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen
zal plaatsvinden in de aula van Uitvaartzorg Bael, 

Stationsstraat 13 te Haaltert op 

zaterdag 9 juli 2022 om 11.00 uur.

Samenkomst aan de aula vanaf 10.45 uur.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Aansluitend geven wij Linda terug aan de aarde 
op de strooiweide van de begraafplaats te Erembodegem.

Een afscheidsgroet brengen aan Linda kan in het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13 
te Haaltert op woensdag, donderdag en vrijdag telkens van 18.00 tot 19.00 uur.

Online condoleren: www.begrafenissen-bael.be

Zij leeft verder in de herinnering van:

Johnny Beulens
 haar levensgezel
Cindy en Chris Volckaert - Christien
Mike Volckaert en partner
 haar kinderen
Louis (†) en Antoinette Baeyens - Knellissen
 haar mama
 
Margot (†) en Clodio Baeyens - Alcantara,
 kinderen en kleinkinderen
Maria en Cyriel Baeyens - Geert,
 kinderen en kleinkinderen
Mariette en Jef (†) Baeyens - Lievens,
 kinderen en kleinkinderen
Roland en Clementine (†) Baeyens - Schelck,
 kinderen en kleinkinderen
Rudy Baeyens (†)
Marie-Rose en Pierre Baeyens - Michiels,
 kinderen en kleinkinderen
Freddy en Linda Baeyens - Vandercruyssen,
 kinderen en kleinkinderen
Marijke Breinaert en partner,
 kinderen en kleinkind
 haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
 
De families: Baeyens - Beulens - Volckaert

Een oprecht dankwoord aan:
De palliatieve thuiszorg Klavertje vier, haar huisarts dr. De Saedeleer, 
haar zus Marie-Rose en haar dochter Cindy voor hun goede zorgen.
Een speciaal dankwoordje aan: 
haar levensgezel Johnny voor de liefdevolle zorg en toewijding.

Rouwadres:  Uitvaartzorg Bael
  t.a.v. familie Baeyens - Beulens
  Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Waarom al dat vechten, waarom al die pijn. 
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn. 

De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht. 
Je wilde zo graag verder, maar verloor dit gevecht.†


