Liefdevol aandenken aan

de heer

Lori Van Migerode

Weduwnaar van mevrouw Jeannine De Meersman (+ 2007)

Papa van Aaike en vriend Mike

°Lede 10 juni 1945
t Erembodegem 15 december 2021

Eens zullen we elkander wederzien
hier of daar, dat zijn we altijd blijven geloven.

We hadden elkaar nog zoveel te vertellen en te vragen.

Dat beloofden we elkaar, als we elkaar
gaan wederzien hier of daar.....

Ik kom .... Lori jouw ukkepuk

Rouwadres: Sparrenlaan 15 - 9320 Erembodegem

Ik heb geleefd.

Ik heb van het leven geproefd en genoten.

Ik heb veel bemind en werd bemind.

Ik gaf Liefde en kreeg veel Liefde terug, heel veel zelfs.

Dank u Jeannine voor de mooie tijd samen.

Bedankt liefste zoet voor de mooie lieve dochter die je me schonk.
Ons leven was niet alfijd gemakkelijk met soms veel tegenslagen,
maar die hebben we altijd in stilte overwonnen.

We zagen elkaar graag.

De laatste jaren van ons leven waren pijnlijk en zeker voor u.

Maar onze liefde werd er door gesterkt,

we waren er alfijd voor elkaar,

we hadden elkaar nodig, onze knuffels, uw blik,

uw glimlach naar mij,

dat was pas echte liefde.

Een liefde die al het nodige oversteeg.
Dank u zoet.

Liefste Aaike,

Blij dat je van ons was, mama en ik hebben altijd getracht goede
ouders voor je te zijn.

Je bent altijd onze lieve dochter gebleven, bezorgd en gedienstig,
dank hiervoor.

Daarom Aaike treur nietf fe lang, genief van het leven,

het kan echt heel mooi zijn.

Ik ben blij dat ik heb mogen leven, met soms droevige doch veel
mooie momenten.

Lo is het leven voor iedereen.

Mogen leven is een gunst die men krijgt, soms kort, soms langer.
Maar als men wil, geluk kan men alfijd vinden.

- Lori -
Bedankt aan allen die mij geholpen en gesteund hebben
in alle omstandigheden.



