
Beetje bij beetje moesten we je verlaten
We konden niet zo goed meer met je praten

Die blik, die stilte deed vaak zeer
De moeder en memé van vroeger was niet meer

Maar nu je voorgoed bent heengegaan
Zeggen wij “Dank je” voor al wat je hebt gedaan.
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Geboren te Heldergem op 29 december 1924
en overleden in het WZC Sint-vincentius 

te Aaigem op 28 november 2021.

Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij,
in stralende zon,
hoe ik was,
toen ik nog alles kon.


