
Bedroefd, maar dankbaar voor de fijne jaren
delen wij u het overlijden mee van

de heer

Marc Van Boven
Levenspartner van mevrouw

Francine Van Landuyt

Geboren te Aalst op 28 november 1951 en onverwachts, 
overleden in het UZ te Gent op 1 december 2021.

______

De afscheidsplechtigheid rond de asurne, waartoe wij 
u vriendelijk uitnodigen, zal plaatsvinden in 
de aula van Uitvaartzorg Bael te Haaltert op 

dinsdag 7 december 2021 om 10.30 uur.

Samenkomst aan de aula vanaf 10.15 uur

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

De asurne van Marc zal thuis een plaatsje krijgen.

Het dragen van een mondmasker en afstandhouden
is vanzelfsprekend.

Gedenk Marc in uw gebeden

†
Marc leeft verder in de herinnering van:

Francine Van Landuyt
 zijn levenspartner
Daisy en Johan Van Boven - Hanssens
 Stijn Van Geyt
 Tijs Van Geyt
Koen Van Wassenhove
 Felicia
 Laura
 Milan 
An en Jonas Van Impe - Verlent
 Jaxx
 zijn kinderen en kleinkinderen

De families: Van Boven en Van Landuyt

Een oprecht dankwoord aan het team van afdeling Intensieve Zorgen 
van het UZ Gent.

Er is gelegenheid tot een afscheidsgroet aan Marc in het Uitvaartcentrum 
Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert op vrijdag van 18.00 - 19.00 uur.

Rouwadressen: Ouddorp 23 - 9450 Heldergem
   Stationsstraat 191 - 9420 Aaigem

Online condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be

 Bloemen noch kransen

Waarom al dat vechten? Waarom al die pijn
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn
De strijd was oneerlijk en geheel onterecht
Je wilde nog graag verder maar ...
verloor dit gevecht


