
Verdriet en dankbaarheid gaan samen 
nu wij afscheid nemen van 

Mevrouw  

 
Marie-Jeanne De Koker 

Echtgenote van de heer  
Frans De Schutter

Geboren te Burst op 25 april 1956 en omringd door haar dierbaren,
thuis overleden te Erembodegem op 18 november 2021.

Gesterkt door de gebeden van de kerk

Wij nodigen u vriendelijk uit om even stil te staan bij het leven
van Marie-Jeanne tijdens de uitvaartplechtigheid die zal plaatsvinden

in de Sint-Gorikskerk te Haaltert op

donderdag 25 november 2021 om 10.00 uur.

Samenkomst in de kerk vanaf 9.45 uur.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Aansluitend begeleiden wij Marie-Jeanne naar haar laatste
rustplaats in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Haaltert.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen in het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13
te Haaltert op dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur. 

Dat zij ruste in vrede

Zij leeft verder in de herinnering van:

Haar echtgenoot
 Frans De Schutter

Haar kinderen 
 Bart en Nancy De Schutter - Wauters

Haar oogappel
 Phebe De Schutter

Haar ouders
 René De Koker (†) - Celine Ghyselinck en Walter Defrere

Haar broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen
 Willy De Koker (†) en kinderen
 Marleen en Paul (†) De Koker - Roelandt, kinderen en kleinkind
 Rudi De Koker
 Marina en Jean-Pierre De Koker - Urkens en kinderen
 Marie-Ange en Rudy De Koker - Van Herreweghe en dochter Eveline (†)
 Patrick De Koker 
 Rosane en Rudy De Koker - Van Assche en dochter Aradhana
 Karine en Jacques De Koker - Vandenheede 
 Geert De Koker en partner 
 Peter De Koker en kinderen
 Etienne De Schutter
 Christiane De Schutter en zoon Thierry Arijs
 Bernadette en Benny De Schutter - Van Laethem en kinderen
 Chris en Ghislaine (†) Desplentere - Vernimmen en kind
 
De families: De Koker - De Schutter - Ghyselinck - Touriany

Met bijzondere dank aan:
 Haar huisarts dr. M. Smets
 Haar kinesist J. De Coene
 De Palliatieve Thuisverpleging
 De Thuisverpleging Midden Dender

  
Online condoleren:  www.begrafenissen-bael.be

Rouwadres:  Ninovestraat 12 - 9450 Haaltert

†
Nooit de moed opgeven

ook al is het soms zwaar,
de kracht om verder te leven,

zeker met en voor elkaar


