Tranen van pijn en verdriet

omdat je er niet meer bent.

Tranen van geluk en dankbaarheid
voor de tijd en liefde die we kregen.

Mama, we vergeten je niet.

De familie dankt u voor uw medeleven en steun.

Degenen die ik liefheb verlaat ik,

om diegenen die ik liefhad terug te vinden.

Weduwe van de heer
Julien Strijpens

Geboren te Denderhoutem op 12 maart 1929
en overleden in het WZC De Populier
te Geraardsbergen op 30 oktober 2021.

Het afscheid rond de asurne van Paula zal plaatsvinden
in beperkte kring, in de aula van Uitvaartzorg Bael te Haaltert
op maandag 8 november 2021.

Aansluitend herenigen wij Paula met haar echtgenoot Julien
in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Denderhoutem.

12 maart 1929
30 oktober 2021

Zij leeft verder in de harten van

Herman en Marianne D’Hondt - Strijpens
Eddy en Christel Dhondt - Strijpens
haar kinderen
Elke en Michaél, Eloise, Estelle
Dimitri en Griet
Brecht en Tamasine, Yvissa
Thomas

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen
Haar zus, broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten delen mee in hun verdriet.
De families Torrekens, Strijpens, De Nul en De Dier

Onze oprechte dank aan dr. H. Meert en team, dr. P. Claerhout, dr. P. Van Lierde en team en het personeel
van WZC De Populier te Geraardsbergen voor hun goede zorgen.

Rouwadressen: ~ Voldersstraat 177 - 9500 Geraardsbergen
Terwarent 8 - 9450 Denderhoutem
Online: www.begrafenissen-bael.be



