Moeder zijn is alles geven
Zorg en lijden, liefde en leven
Moeder zijn is alles derven

Alles.. en tevreden sterven

Mevrouw

Paula [Wg'nant

Weduwe van de heer

Michel Van Herreweghe (T 2019)

Geboren te Denderhoutem op 28 augustus 1935
en omringd door haar familie, zachtjes heengegaan

in het WZC Wilgendries te Aspelare op 12 september 2021.

Gesterkt door de gebeden van de kerk
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Wij nemen afscheid van Paula tijdens de uitvaartplechtigheid

die zal plaatsvinden in intieme kring.

Aansluitend herenigen wij Paula met haar echtgenoot

Michel in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Denderhoutem.

Zij leeft verder in de herinnering van:

Patrick en Katrien Van Herreweghe - Neckebroeck
Toon en Judith De Coninck - Van Herreweghe
Audeline
Pieter-Jan en Jozefien Wyns - Van Herreweghe

Patrick en Annick Elpers - Van Herreweghe
Joris en Karen Elpers - Segers
Thomas en Svetlana Elpers - Michiels

Joeri en Patricia (T) Van Houtem - Van Herreweghe

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Haar broer, schoonzus, schoonbroer, neven en nichten
De families: Wijnant - Van Herreweghe - Van der Hoeven - Schouppe

Een oprecht dankwoord aan de directie en het personeel van WZC
Wilgendries te Aspelare voor hun goede zorgen.

Familie, vrienden en kennissen kunnen Paula een afscheidsgroet brengen
in het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13, 9450 Haaltert

op woensdag van 18.00 tot 19.00 uur.

Condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael
t.a.v. familie Van Herreweghe - Wijnant
Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert
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