Waar je ook bent

. . . ik zou het niet weten
Dankbaar en met mooie herinneringen Maar ik heb je bij me

diep in mij

nemen wij afscheid van Daarom ben je zo dichtbij

-Toon Hermans-

de heer

Etienne /Viertens

echtgenoot van mevrouw
Yolande Van Heghe

Geboren te Aalst op 1 december 1934
en overleden in Zorgdorp De Pastorij te Denderhoutem
op 11 april 2021.

Wij nemen afscheid van Etienne tijdens de plechtigheid,
die gezien de huidige coronamaattegelen zal plaatsvinden, in beperkte kring,
in de aula van Uitvaartzorg Bael te Haaltert op

zaterdag 17 april 2021 om 10.30 uur.

Aansluitend begeleiden wij Etienne naar zijn laatste rustplaats
in de urnegratkelder op de begraatplaats de Denderhoutem.

Hij leeft verder in de herinnetring van:

Yolande Van Heghe
zijn echtgenote
Hans en Ingrid Strickx - Mertens
Sarah
Laura
Luc en Bettina Smets - Mertens
Philippe en Lynn

Eveline zijn kinderen en kleinkinderen

Zijn broet, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

De families: Mertens - Van Heghe - Verhoeven - Vanden Storme

Familie, vrienden en kennissen kunnen een atscheidsgroet brengen aan Etienne in het Uitvaartcentrum
Bael te Haaltert op dinsdag en woensdag telkens van 19.00 tot 20.00 uur.

Een woord van oprechte dank aan Dr. L. Vander Biest, Dr. H. Meert en het verzorgend personeel
van Zorgdorp De Pastorij te Denderhoutem voor hun goede zorgen.

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael t.a.v familie Mertens - Van Heghe
Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Online condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be



