Wat doe ik hier
waar jij niet bent

Mevrouw

/IWE Van éﬁ Bﬁ:mé

chtgenote van de heer

Freddy De Winter

Geboren te Denderhoutem op 27 juni 1950
en overleden in het OLV Ziekenhuis
te Aalst op 29 maart 2021.

Wij hadden graag samen met u afscheid genomen
van Anny, maat gezien de huidige coronamaatregelen
hebben we afscheid genomen in beperkte kring.

Aansluitend hebben wij haar asurne bijgeplaatst
in de urnegrafkelder op de begraafplaats
te Denderhoutem.

Zij leeft verder in de herinnering van:

Freddy De Winter
haar liefhebbende echtgenoot

Jurgen De Winter en Vriendin Anja

haar liethebende zoon en vriendin

Z6e De Winter
Kato De Winter
haar oogappels

Haar broer, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

Chanelleken @&

haar poesje

De families Van den Bossche - De Winter - De Block - Souffriau

Een oprecht dankwoord aan:
haar huisarts Dr. Luc Van Schelvergem,
het team van de thuisverpleging Carine, An-Katrien en Lieve

voor hun goede zorgen.

Rouwadres: Daal 50 - 9450 Denderhoutem

Online condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be
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