Beetje by beete
moesten we_je verlaten,

we konden witeindelyk niet meer
met je praten. Die blik, die stille,
dat deed vaak zo zeer,
de moeder;, meme van vroeger
was je niet meer.

We zagen heel goed je stille verdriet,
maar helpen konden we je niet.
De leegte zonder jou
us met geen pen te beschrijven,

de leegte zonder jou zal altyd blyven.

Maar veel fiyne herinneringen
verzachlen onze smart,
voorgoed wit ons midden
maar altyd in ons hart.

Liefdevolle herinnering aan

mevrouw

Weduwe van de heer

Omer D’hoker (1 2001)

Geboren te Denderhoutem op 17 augustus 1928
en overleden in het WZC Sint-Anna
te Haaltert op 22 januari 2021.

We hadden jullie graag ontmoet bij de afscheidsviering,
maar gezien de huidige coronamaatregelen, nemen wij in zeer
beperkte familiekring afscheid van Maria tijdens de
plechtigheid in de aula van Uitvaartzorg Bael te Haaltert op

donderdag 28 januari 2021 om 13.00 uur.
Aansluitend begeleiden wij Maria naar haar laatste rustplaats

en herenigen haar met haar echtgenoot Omer
in de familiekelder op de begraafplaats te Kerksken.

Maria leeft verder in de herinnering van

Haar kinderen
Jenny en Roger D’hoker - Schokkaert
Danny () en Daisy (1) D’hoker - Hendrickx
Haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

Sandra en Danny Schokkaert - Muylaert
Sieben, Phebe

Marnik Schokkaert (1)

Gino Schokkaert

Petra en Jorgen D’hoker - Moerenhout
Jilte, Senn

Kenny en Els D’hoker - Cauwenberghs
Kyra, Freya, Phaedra

Haar neven en nichten

De families: Piens - D’hoker - Van der Eecken - De Vulder



